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DE LEGENDE VAN  
DE KOLIBRIE

De legende van de kolibrie is een legende die door de 
Amerikaanse Indianen werd verteld en die ongeveer als 
volgt gaat:

Op een dag woedde een gigantische bosbrand. Alle 
dieren keken als aan de grond genageld van de schrik 
naar het rampzalige schouwspel.

Alleen de kleine kolibrie was niet te stoppen: hij fladderde 
voortdurend heen en weer om enkele druppels water te 
halen en op het vuur te gooien.

Na een tijdje riep het gordeldier, geërgerd door die 
belachelijke drukte:

«Kolibrie! Ben je nu helemaal gek geworden? Met die 
paar druppeltjes water kan je nooit het vuur doven».

«Weet ik wel», antwoordde de kolibrie. «Maar ik doe 
tenminste mijn deel».


