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“lemand die zich bewust is en tegen de stroom
Ingaat, Is gevaarlijker voor de macht dan
tienduizend slapende en onderdanige individuen.”




India kent een lange geschiedenis van buitenlandse inmenging: na de kolonisatie door het
Mongoolse Rijk, domineren Portugal en vervolgens Nederland en Groot-Britannie de
handelsroutes richting het Qosten.

Mahatma Gandhi wordt in India geboren, maar komt als jurist in Iuid-Afrika dagelijks in
aanraking met het racisme en gebrek aan mensenrechten tegenover Indiérs en zwarten. In
1914 keert hij terug naar India, maar weigert te gehoorzamen aan de onderdrukkende wetten
van de Britse kolonisators. Al snel volgen miljoenen Indiérs die de geweldloze strijd tegen de
Britten aangaan. Men organiseert stakingen en massabetogingen, verspert straten door op de
grond te liggen als protest. Ook moedigen ze Indiérs zelf eten en kledij te produceren en zo
Engelse producten te boycotten en gaan in hongerstaking.

Dankzij Gandhi’s vreedzaam protest voor meer mensenrechten wordt India in 1947

onafhankelijk.
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"Er zyn momenten in de geschiedenis geweest
waarin wat juist 1s, niet noodzakelik legaal Is.
Soms, om het juiste of goede te doen, moet je de
wet overtreden.”




Edward Snowden werkte als computerwetenschapper bij de CIA en de Amerikaanse veiligheidsdienst
(NSA). Hij verdiende bijna 200.0003 per jaar. In 2013 gaat hij de wereld in als klokkenluider die
doelbewust 1,7 miljoen vertrouwelike ~documenten lekt over de spionageactiviteiten en
afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst. Uit deze documenten blijkt de omvangrijke
schaal waarop de Amerikaanse geheime dienst toegang heeft tot persoonlijke gegevens op internet,

mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen en deze communicatie bewaakt.

Loals hij zelf zegt: "Weet dat elke aankoop die je doet, elke grens die je oversteekt, elk nummer dat
je belt, elke site die je bezoekt of elk woord dat je intypt in een zoekmachine geweten is en tegen

jou kan worden gebruikt."

Na zijn onthullingen wordt Edward Snowden beschuldigd van spionage en diefstal van overheidsbezit en
is hij verplicht te vluchten. Hij leefde eerst in Hong Kong in ballingschap en daarna in Rusland, waar

hij uiteindelijk asiel kreeg en zich momenteel schuil houdt.

Op zijn Twitter-pagina schrijft hij: "Ik werkte voor de overheid. Nu werk ik voor de burgers."
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”We moeten reageren op onze ware roeping, niet
eindeloos produceren en consumeren, maar het voor
het leven zorgen en het bewonderen en elkaar

liefhebben.”




Op een meer respectvolle manier voor mens en planeet samenleven, is het levensmotto van
Pierre Rabhi. Deze Franse landbouwer en schrijver met Algerijnse roots is één van de pioniers
van ecologische landbouw in Frankrijk. Een manier van landbouw die toegankelijk is voor

ledereen en rekening houdt met het behoud van onze natuurlijke rijkdommen.

Hij is oprichter van de beweging Ao/ibri. Omwille van de onherstelbare schade aangericht aan
de natuur, inspireert hij anderen tot meer soberheid en ethisch handelen. In plaats van teveel
te produceren en eindeloos te consumeren, zouden we genoegen moeten leren nemen met
minder, om zo een minder negatieve impact te hebben op de natuur.

Als internationaal erkend expert op het gebied van voedselzekerheid geeft hij adviezen aan de
Verenigde Naties en andere experts in Afrika en Europa met als doel op een duurzame en
ecologische manier voedsel te produceren en te consumeren. En inspireert zo anderen om op
een meer duurzame en respectvolle manier om te gaan met mens en omgeving.
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” Londer waardigheid i1s er geen vrijheid, zonder

rechtvaardigheic

IS er geen waardigheid en zonder

onafhankelyjk

heid zijn er geen vrije mensen.”




Patrice Lumumba speelde een belangrijke rol voor de onafhankelijkheid van Belgisch Kongo en was

de eerste premier van de Democratie Republiek Congo.

Congo 1s rjk aan grondstoffen. De minbouwbedrijven zijn in handen van buitenlandse
multinationals en de Congolezen profiteren niet van de natuurljke rijkdommen van hun land.
Patrice Lumumba begint al snel actie te voeren tegen het einde van het kolonialistische regime en

*

tegen de witbuiting die het land kende sinds de kolonisatie door Belgié.

Op 30 juni 1960 wordt Congo onafhankeljk en Patrice Lumumba premier. Tijdens de
onafhankelijkheidsceremonie beschrifft koning Boudewin het beschavingswerk van de Belgische
kolonisten als bevrijding en emancipatie van de Congolese bevolking. Als antwoord hierop klaagt

Lumumba de wantoestanden tijdens de kolonisatie aan en de lange strijd naar onafhankelijkheid.

De held van de onafhankelijkheid werd beschouwd als communistisch en anti-westers en werd op

|7 januari 1961 vermoord. De omstandigheden van zijn verdwijning en moord zijn tot op heden
niet opgehelderd.
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”|e moet nooit bang zijn voor wat je doet; als je
weet dat wat je doet, goed 1s.”




Tot 1964 deelt een rassensegregatie de Verenigde Staten op in twee groepen: blanke overheersing en
zwarten als tweederangsburgers. Jobs, scholen, restaurants en openbare parken zijn strikt gescheiden.

In bussen zitten blanken voorin, zwarten moeten achterin zitten.

Op | december 1955 weigert Rosa Parks haar plaats af te staan aan een blanke medepassagier in
de bus. Deze overtreding levert Rosa een boete op die ze weigert te betalen, waarop de politie haar
arresteert. Als reactie besluiten duizenden Afro-Amerikanen om het openbaar vervoer te boycotten en
kiezen ervoor te voet te gaan in plaats van met de bus. Dit geweldloos verzet duurt meer dan een
jaar en leidt tot de afschaffing van de rassenwetten op bussen.

Deze strijd tegen discriminatie, onder leiding van Martin Luther King, leidt tot de ondertekening van
de (il Rights Act (1964), een wet die discriminatie op basis van ras, huidskleur, sekse en religie
verbiedt. Rosa Parks is een iconische figuur geworden voor de burgerrechtenbeweging, een strijd die
actueel blijft voor gelijke behandeling tussen blanken en zwarten, denk maar aan de beweging Black
Lives Matter, die zich verzet tegen geweld tegen zwarten in de VS.
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“1e had een sierlijke schoonheid, ze
breekbaars in zich. Zo'n jonge vrouw

fs 1ets

an tot

weinig In actie In staat ziyn, maar toch noemde

haar vader haar steeds ‘de kleine cycloon’.”




Andrée De Jongh i1s 25 jaar oud, wanneer ze in 1941 de verzetsbeweging Je Aomeet opricht.
Samen met haar vader stippelt ze vluchtroutes uit voor geallieerde soldaten. In Brussel krijgen ze
kledij, voedsel en valse identiteitsbewijzen en duiken onder. Een netwerk van verzetsstrijders
begeleidt hen richting neutraal Spanje en Gibraltar (onder Britse controle). Om deze
vluchtpogingen te financieren verkoopt Andrée haar sierraden en leent ze geld bij vrienden en

buren.

Op 15 januari 1943 arresteert de geheime dienst van de Duitse luchtmacht Andrée. Ie verzet zich
tegen de verschillende ondervragingen. Ie wordt gedeporteerd naar de concentratiekampen
Ravensbriick en Mauthausen, waar het Amerikaanse leger haar in april 1945 bevrijd. Haar vader

werd in 1944 gearresteerd en gefusilleerd.

Meer dan 420 verzetsleden riskeerden hun leven om tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan
100 geallieerde soldaten te helpen vluchten. Andrée heeft er persoonlijk 118 begeleid. Ze was een

van de weinige vrouwelijke leiders in het verzet. Iy stierf in 2007, op 91-jarige leeftijd.
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“Het zijn de kleine dingen die mensen doen, wat
het verschil maakt. Min kleine bidrage 1s dat 1k
bomen plantte.”




Wangani Maathai werd in 1940 in Kenia geboren. Als veelbelovende student behaalt ze, met een
studiebeurs, haar diploma in biologie in de Verenigde Staten. Na een job aan de universiteit in
Duitsland, besluit ze in 1971 terug te keren naar Kemia en behaalt een doctoraat in de

dierengeneeskunde.

In 1977 ncht ze de milievorganisatie /he Green Belt Movement op. Om de steeds groeiende
ontbossing en erosie tegen te gaan, plant ze, samen met de plaatselijke bevolking, bomen. Daarbij
zet ze ook in op het opleiden van vrouwen en kansarmen om op een meer duurzame manier aan
landbouw te doen. En met succes! In iets meer dan [0 jaar plantte de beweging meer dan 30

miljoen bomen, het grootste herbossingsproject in Afrika.

Wangari zet zich ook in voor de mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechten. Voor het
organiseren van verschillende geweldloze manifestaties en betogingen wordt ze meermaals
gearresteerd en gevangen gezet. In 2004 ontving Wangari als eerste Afrikaanse vrouw de

Nobelprijs voor de Vrede voor haar bijdrage aan duurzame ontwikkeling, democratie en vrede.




