
MANZI Honorine

RWANDA

Telefoon: (250) 74057

Opgemaakt te Kigali, 

15/11/1994

Onderwerp: Getuigenis

Mevrouw, meneer de rechter,

Ik, ondergetekende Madame Honorine Manzi, geboren op 25-02-

1970 te Kigali, woonachtig in het gebouw Soras, Kigali, 

verklaart hierbij, in de hoedanigheid als secretaresse en de 

vroegere assistent van de heer Diallo Ngabo, getuige te zijn 

geweest van de volgende feiten:

Meneer Mutabazi, baas van mnr Ngabo, gaf hem het bevel om op de 

radio berichten uit te zenden die de milities zouden motiveren

om de Tutsi uit te roeien vanaf begin van de maand april 1994. We

waren alle drie in Mr. Mutabazi’s bureau op 7 april 1994 om 12.00 

uur. "Ik herinner me vooral dat de baas zei: 

" Jullie zullen de Tutsi in brand steken en ze zullen spijt

krijgen dat ze geboren zijn..."

"De massagraven zijn nog half leeg, jullie moet ze vullen! De 

inyenzi (de term waarmee ze de Tutsi aanduiden en die 

‘kakkerlakken’ betekent) vallen ons land binnen. Vang ze en laat 

ze lijden!"

"Pak jullie machetes en hak alle grote bomen [de Tutsi] om! Er 

mag niets meer overblijven…"

Hij gaf hem ook de namen en adressen van de mensen die 

afgeslacht moesten worden. Verder bood hij een beloning aan

voor lijken die door de milities waren gedood.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,


